
 

ZONDAGSBRIEF EMMEN-ZUID 
zondag 13 april 2025 Palmpasen 

Kleur: paars 
Voorganger: kw. Heleen Hornstra 
Ouderling: Dirk de Vries 
Diaken: Jans Katerbarg 
Organist: Geert Jan Olijslager 
Lectrice: Aly Katerbarg 
Bloemen voor: Dhr. en Mw. Rabbers, Spehornerbrink 11 
Collectes:  1e: Kerk in Actie: Missionair werk Nederland, 
 kansen met Pasen 
 2e: Wijkkas 

 

 
Agenda 
Maandag 14 april 19.00 uur vesper 
Maandag LET OP: 19.30 uur repetitie cantorij Laudate met eventueel 
 zangers ad hoc koor van zondag. 
 Alle zangers van harte uitgenodigd! 
Dinsdag 15 april 19.00 uur vesper 
Woensdag 16 april 19.00 uur  vesper 
Donderdag 17 april 19.00 uur viering Witte Donderdag 
Goede Vrijdag 18 april 19.00 uur het lijdensverhaal 
Stille zaterdag 19 april 22.15 uur zie verderop 
Paaszondag 20 april 10.00 uur speciale viering 
 
Welkom bij de vespers en diensten in de Stille Week 
Vanaf vandaag gaan we de Stille Week in, waarin we Jezus volgen op zijn 
weg, van dichtbij. Elke dag een stukje. 
Om te beginnen in de door enkele leden van de liturgiecommissie 
vormgegeven mooie vespers op: 
maandag 14 april, dinsdag 15 april en woensdag 16 april, steeds om 19.00 uur. 
Op donderdag 17 april om 19.00 uur volgt de viering van Witte Donderdag, 
waarin we stil staan bij de voetwassing door Jezus en het laatste Avondmaal. 
Ds. Wim de Groot zal hierin voorgaan. 
Op Goede Vrijdag volgen we het lijdensverhaal van Jezus met beeld en woord, 
met stilte en muziek. Ds. Gerben Kajim zal voorgaan in deze dienst die ook om 
19.00 uur begint. 
Paaszondag is voor onze gemeente in De Opgang een bijzondere dienst. 
Kerkelijk werkers Heleen Hornstra en Dineke van Oort en ds. Gerben Kajim 
zullen dan voorgaan. Een ad hoc-koor uit leden van Ichthus en Opgang onder 
leiding van Jacqueline Schroten, dirigente van Laudate, zal aan deze 
feestelijke dienst meewerken. Bij alle diensten bent u meer dan welkom! 
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Orgelspel 
Voor de dienst Lied 280: 1, 2, 5 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis 
Binnenkomst kerkenraad 
Luiden van de klokken 
Stilte rond de paaskaars 
Zingen: Lied 441: 1, 2, 5 en 6 Hoe zal ik U ontvangen 
Bemoediging en Groet | Gebed 
Zingen: Lied 552: 1, 2 en 3 Dit is de dag van zingen 
Welkom / Inleiding op de dienst 
Zingen: Psalm 118: 8 en 9 Laat ieder’s Heren goedheid prijzen 
Stil staan bij… 
Lied van afscheid op de wijs van Lied 865 
 1.Onder dit dak mochten wij komen, 
 hier hebben wij gedankt, gevierd, 
 God lof gebracht, zingend en biddend, 
 kerk met elkaar en één van Geest. 
 Hier waren wij op onze plaats, hier voelden wij ons thuis 
 bij God als kind aan huis. 
 
 2.Nu staan wij stil, alles wordt anders 
 want mensen voegen zich bij ons. 
 Wij worden één, Ichthus en Opgang 
 voortaan trekken wij samen op. 
 Straks zullen wij verbonden zijn als één gemeente saam, 
 licht in uw grote Naam! 
 
Gebed 
Lied 547: 1, 2, 4, 5 en 6 Met de boom des levens 
Project KND: projectlied 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Gebed 
Lezing uit het evangelie: Mattheüs 21: 1 - 9 
Zingen: Lied 551: 1 - 4 Hosanna, hosanna, de Heer die komt voorbij 
Overdenking 
Zingen: Psalm 68: 7 God zijn geprezen met ontzag (als geloofsbelijdenis) 
Gebeden 
Mededelingen, toelichting bij de collecte 
Collecte 
Zingen: Lied 556: 1, 3 en 5 Alles wat over ons geschreven staat 
Kinderen komen in optocht terug met Palmpasen stokken 
Zegen 
Zingen: Lied ZZZ 19 (a) God zal met je meegaan 2x 
 - bij de tweede keer lopen we zingend de kerk uit 
Orgelspel 
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Stille zaterdag, paaswake en alternatief Vroeg op Pasen 
Op de Stille zaterdag is er, net als voorgaande jaren voor de hele PG Emmen 
een Stille zaterdag-vesper in de Grote Kerk die begint om 22.15 uur. Ds. 
Menso Rappoldt en ds. Gerben Kajim zullen hierin samen voorgaan. Samen 
verblijven in het donker, gevolgd door een indrukwekkende paaswake de hele 
nacht door in de Grote Kerk. Kom gerust binnenlopen gedurende de nacht 
(aanbellen bij de zijdeur) of blijf samen de hele nacht in de kerk. Aan de hand 
van de traditionele prachtige teksten vieren we de hele nacht met stilte, 
bezinning, liederen en teksten de overwinning van het licht op het donker, 
uitmondend in een wandeling om 6.15 uur, om de zon te zien opkomen, de 
lezing van het Paasevangelie om 7.15 uur en het aansteken van het Paaslicht. 
Mensen uit de verschillende wijken worden uitgenodigd om met een lantaarntje 
aanwezig te zijn, om het licht mee te nemen naar de eigen kerk. Aansluitend 
een eenvoudig ontbijt voor alle aanwezigen. U bent van harte uitgenodigd! 
 
Programma 20 april - start van de nieuwe wijkgemeente! 
Wij nodigen de leden van Ichthus uit zich om 10.00 uur te verzamelen op de 
parkeerplaats van ’t Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140. De leden van De 
Opgang nodigen we uit zich te verzamelen om 10.00 uur in de hal van De 
Opgang. Om 10.00 uur lopen we naar elkaar toe, ontmoeten we elkaar op de 
Kiss & Ride strook voor De Opgang en gaan we gezamenlijk De Opgang 
binnen, achter het licht van de nieuwe Paaskaars aan. Enkele attributen uit de 
Ichthuskerk krijgen een plek in De Opgang. Dan volgt een feestelijke 
Paasdienst, met de start van de nieuwe wijkgemeente! 
Na de dienst is er uitgebreid koffiedrinken. Iedereen die zin heeft, nodigen wij 
van harte uit, om iets lekkers bij de koffie te maken, dat u voor 10.00 uur kunt 
afgeven in De Opgang. Wilt u de baksels gesneden aanleveren? Alvast erg 
bedankt!! 
Na de koffie met lekkers kunnen we thuis Pasen verder vieren. Het hoeft geen 
verdere aanmoediging, maar toch: iedereen van harte welkom! 
 
Groene Kerk 
Voor velen was de veertigdagentijd een periode van inkeer en misschien ook 
wel vasten. Vasten kan ook betekenen: matigen, bijvoorbeeld geen vlees of 
alcohol. Tijdens de Micha-cursus is er gesproken over de ecologische 
voetafdruk. Dat was best confronterend. Met ons consumptiegedrag zouden er 
ruim drie aardbollen nodig zijn, als iedereen hetzelfde deed als wij. Wij moeten 
matigen, voedsel en grondstoffen moeten we eerlijk verdelen. 
Met zonnepanelen gebruik je duurzame, hernieuwbare energie, ook in onze 
kerk. Hoe kunt u een bijdrage leveren? Het plaatsen van een zonnepaneel kost 
ongeveer 500 euro. Een bijdrage van 1% in een zonnepaneel is dus 5 euro. 
2% is 10 euro, 10% is 50 euro etc. 
Zou u een veelvoud van 5 euro willen overmaken naar de rekening van de 
Opgang/wijkkas NL05 RABO 0373 71 90 43 o.v.v. Zonnepanelen, of via de 
Scipio-app. Dat kan in één keer, maar wekelijks een kleine bijdrage kan ook. 
Hartelijk dank, namens de Micha-groep, Eddy Woortman 
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Voedselbank 
De volgende uitgifte is op donderdag 24 april. Houdbare producten stellen we 
zeer op prijs, deze kunt u in de manden in de hal leggen. Ook op de uitgiftedag 
tussen 9.00 en 10.00 uur is dat mogelijk. 
Levensonderhoud en levensmiddelen worden er niet goedkoper op. Onze 
cliënten worden daar extra door geraakt. Een steuntje betekent veel voor hen. 
Denkt u bij het boodschappen doen ook aan de cliënten van de voedselbank? 
Houdbare producten kunnen altijd en dit hoeft niet alleen pasta te zijn. Ook 
hygiëne producten zijn zeer welkom. Houdt u wel rekening met de uiterste 
houdbaarheidsdatum. 
U kunt ons financieel steunen op rekeningnummer NL95 RABO 0373 7371 14 
t.n.v. Diaconie PG Emmen inz. Voedselbank Emmen-Zuid. 
Dick Wierenga 0629 005 195, mail: wierderk@gmail.com 
 
Opbrengst collecten in de kerk: 

Bloemen 58,90   
 1e collecte 2e collecte  
30 maart 137,95 86,20  
6 april 86,15 71,40 samen met Ichthus 

U kunt als volgt bijdragen aan de collectes 
* in de collectezakken tijdens de dienst 
* via de Scipio-app, module Collecte 
* per bank; het collectenummer van de PG Emmen is 

NL15 RABO 0114 5357 36; vermeldt u daarbij: 'collecte 13 april Opgang'. Uw 
bijdrage wordt 50-50 verdeeld over beide doelen. 

 
V&T lezing Zondag 13 april 14.30 uur door Nielspeter Jans 
De predikant van de Schepershof Nielspeter Jans houdt een lezing die past in 
deze lijdenstijd. Uitbeeldingen van Christus' lijden en sterven zijn er talloze: 
iconen, etsen, linosnede, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. Door 
de eeuwen heen hebben kunstenaars Jezus' lijdensweg in beeld gebracht. 
Nielspeter vertelt erover en laat een aantal kunstwerken zien. Met vragen als: 
Hoe komt de Man van Smarten naar voren? Als Lijdende Knecht? Als 
overwinnaar aan het kruis? Als Jood? Als Germaan? Ook is er een vooruitblik 
naar Pasen. De opstandingsicoon uit de oosters-orthodoxe geloofswereld 
vraagt om een nadere beschouwing. Welkom allemaal in de Schepershof, Het 
Waal 400. 
 

Een gezegende zondag gewenst! 
 

 
De PG Emmen Zuid wil een moderne, gastvrije, open en missionaire 
kerkelijke gemeente zijn waar men geloof, hoop en liefde wil delen. 

Website: www.emmen-zuid.nl 
Kopij voor de Zondagsbrief s.v.p. vóór woensdag 18.00 uur mailen naar 

zondagsbrief@emmen-zuid.nl 
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