
ZONDAGSBRIEF EMMEN-ZUID 
30 maart 2025 

 
Voorganger:      mevr. Heleen Hornstra  
Ambtsdragers:     dhr. Tiddo Mendelts, dhr. Jan Kersten    
Lector:                  dhr. Henk van Wijk        
Organist:              dhr. Erik van der Heide    
Kosters:                mevr. en dhr. Nelly en Jan Miske   
Bloemen voor:     mevr. T. Venema, Veenkampenweg 22    
Collectes:             1e : Kerk in Actie 40-dagen tijd    2e : Kerk 

 

Superplus dinsdag 1 april: 
Dinsdag 1 april is er weer Superplus in De Opgang. De heer Henk van 
der Broek komt vertellen over zijn werk bij slachtofferhulp. We beginnen 
om 10 uur en sluiten na 12 uur af met de gezamenlijke lunch. Er is ook 
gelegenheid om u aan te melden voor de seizoenafsluiting op 12 mei. 
I.v.m. de inkopen: wil iedere vaste deelnemer die niet komt zich 
uiterlijk zondagavond melden bij (LET OP!): Corry-Anne en Pieter 
Veenhuijsen – tel. 06 39384388? 
Namens de denktank, Henk van Wijk 
 
Voedselbank: 
De volgende uitgifte is op donderdag 10 april 2025. Dit is de laatste 
uitgifte voor de paasdagen. Indien u houdbare producten wilt geven, 
stellen we dat zeer op prijs. Deze kunnen in de manden in de hal 
worden gelegd. Ook op de uitgifte dag tussen 9.00 – 10.00 uur is het 
mogelijk. 
De kosten van levensonderhoud worden er niet goedkoper op. De 
levensmiddelen in de supermarkten worden bijna per week duurder. 
Onze cliënten worden daar extra door geraakt. Een extra steuntje 
betekent veel voor hen. Denkt u bij het boodschappen doen dan ook 
aan de cliënten van de voedselbank? Denk hierbij speciaal aan 
houdbare producten en dit hoeft niet alleen pasta te zijn. Ook hygiëne 
producten zijn zeer welkom. 
Wilt u ons financieel steunen? Graag op rekeningnummer NL95 RABO 
0373 7371 14 t.n.v. Diaconie PG Emmen inz. Voedselbank Emmen-
Zuid.  
Dick Wierenga 0629005195 – mail: wierderk@gmail.com 
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Liturgie zondag 30 maart 2025 

M.m.v.: Leida en Elma op de dwarsfluit 
 

   
Lied voor de dienst: Hemelhoog 562 Mijn Vader, dank U wel 
Binnenkomst kerkenraad 
Luiden van de klokken 
Stilte rond de paaskaars 
Lied: Psalm 91a: 1 en 2 Wie in de schaduw Gods mag wonen 
Bemoediging en Groet | Gebed 
Lied: Psalm 91a: 3 
 
Welkom 
Inleiding op de dienst 
Lied: Zangen van zoeken en zien 703 40 dagen nog tot Pasen 
Gebed 
 
Project KND: filmpje + lied 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Lied 807: 1,2 en 3 Een mens te zijn op aarde 
Lezing uit het evangelie van Johannes: Johannes 12:20-36 
Lied 807: 4,5 en 6 
Overdenking 
Lied 765: 1-6 Gij hebt met uw brede gebaren 
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Lied 1010: 1 - 4 Geef vrede, Heer, geef vrede 
Gebeden 
 
Mededelingen, toelichting bij de collecte en collecte 
Lied 536: 1 - 4 Alles wat over ons geschreven is 
Zegen 
Lied ZZZ 19 (a) God zal met je meegaan 2x 
bij de tweede keer lopen we zingend de kerk uit 
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Opbrengst collecten in de kerk: 
16 maart: 1e  collecte        131.40    2e    111,25 
23 maart samen met Ichthus:    1e   207,60      2e    138,45 
Met vriendelijke groet,          De collectetellers 
 
Hobbyclub: 
Op zondag 6 april staan we na de dienst, weer met onze verkooptafel 
met handgemaakte artikelen, in de hal. Voor de Pasen hebben we een 
aantal leuke dingen gemaakt. Onze winst gaat naar goede doelen in 
onze wijkgemeente. Wij maken ook haak- en breiwerk op bestelling. 
Kom gerust even kijken! 
 
Allemaal twee bloemen mee op 20 april: 
Op zondag 20 april vieren we Pasen, en vieren we het samengaan van 
de wijken van Ichthus en Emmen-Zuid. 
Samen gaan we dan de nieuwe wijkgemeente De Opgang vormen. 
Hieronder kunt u lezen wat er die dag gebeurt. Met deze tekst willen we 
uw aandacht vragen voor het volgende: 
Zou u allemaal op zondag 20 april 2 bloemen mee willen brengen naar 
de kerk? Voor, in en na de dienst zullen deze bloemen een kleurrijke rol 
spelen! 
Dat wordt samen in ieder geval een bonte bos bloemen! Alvast bedankt 
allemaal 
  
Programma 20 april: 
We beginnen de dienst iets anders dan anders. Wij nodigen de leden 
van Ichthus uit zich om 10.00 uur te verzamelen op de parkeerplaats 
van ’t Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140. De leden van De 
Opgang nodigen we uit zich te verzamelen om 10.00 uur in de hal van 
De Opgang. Om 10.00 uur lopen we naar elkaar toe en ontmoeten we 
elkaar op de Kiss & Ride strook voor De Opgang. Na de ontmoeting 
zullen we gezamenlijk De Opgang binnengaan, achter het nieuwe licht 
van de nieuwe Paaskaars aan. Daarbij zullen ook enkele attributen uit 
de Ichthuskerk meegedragen worden, die een plek zullen krijgen in De 
Opgang. Dan volgt een feestelijke Paasdienst, waarin we ook de 
nieuwe start van de nieuwe wijkgemeente zullen vieren! 
Na de dienst is er uitgebreid koffiedrinken. Iedereen die zin heeft, 
nodigen wij van harte uit, om iets lekkers bij de koffie te maken, dat u 
voor 10.00 uur kunt afgeven in De Opgang. Na de koffie met lekkers is 
het programma voor die dag voorbij. 
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Uitnodiging Samen Jong dienst van 6 april: 
Op zondag 6 april is er weer een Samen Jong dienst, waar ik u van 
harte voor wil uitnodigen. Zoals de naam al doet vermoeden: een 
kerkdienst voor jong én oud. Een viering waar kinderen, jongeren, 
volwassenen én ouderen zich thuis voelen. Waar iedereen gezien wordt 
en meetelt. Dat is het doel wat we willen bereiken. Elke zondag 
natuurlijk, maar in het speciaal tijdens de Samen Jong diensten. 
  
In deze dienst ontmoeten alle generaties elkaar, omdat we geloven dat 
een levende geloofsgemeenschap ontstaat wanneer jong en oud 
samen optrekken. We willen een gemeente zijn waar iedereen zich 
thuis voelt, waar we omzien naar elkaar en waar we samen groeien in 
geloof. 
Kom en beleef deze dienst met ons mee! Jong of oud: jouw 
aanwezigheid maakt het verschil. Laten we samen vieren, leren en 
groeien als één mooie gemeente! Ik zie uit naar een gezegende tijd met 
elkaar bij de Samen Jong dienst. 
Jedidjah de Haan. 
 
Informatie over de 1e collecte: Kinderen in achterstandswijk 
weerbaar maken in Colombia: 
In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, groeien veel kinderen op in 
achterstands-wijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van 
partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. Ze kunnen er terecht 
voor sport en spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden 
gestimuleerd onderwijs te volgen. De medewerkers helpen kinderen te 
begrijpen wat hun rechten zijn en ondersteunen hen bij het nemen van 
de juiste beslissingen om een goede toekomst op te kunnen bouwen, 
zonder criminaliteit en geweld. Ook volgen 45 jongeren er een 
kookopleiding waar ze leren koken met gezonde, Colombiaanse 
producten en begeleiding krijgen bij het vinden van werk of het opzetten 
van een eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras van FPT 
worden kruiden en groenten gekweekt. “Dit dakterras is bovendien een 
oase van rust te midden van alle stadsdrukte”, vertelt Veronica, leerling 
van de kookopleiding. Bij FPT leren kinderen en jongeren trots te zijn op 
wie ze zijn en vertrouwen in zichzelf te hebben. 
Met jouw gift in de collecte geef kinderen in Colombia een kans op een 
beter leven. Van harte aanbevolen. Wilt u meer weten over dit project 
ga dan naar: kerkinactie.nl/kinderencolombia 
De collecte van 6 april a.s. gaat over de Golfstaten: De kracht van 
Bijbelverhalen. Daarover leest u in de volgende zondagsbrief.  
ZWO-Commissie Emmen-Zuid. 
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Naaien met de Micha-groep: 
De Micha groep houdt zich bezig met allerlei groen/duurzame 
initiatieven en vraagt iedereen om actief mee te denken/doen. 
We vinden het ontzettend leuk dat de voedselbank heeft gevraagd om 
duurzame tasjes te naaien voor de verdeling van de geleverde groenten 
en fruit. 
Dit kunnen we niet alleen, komt u ons helpen? Knippen, spelden, 
naaien op donderdagavond 24 april vanaf 19:30 in De Opgang. 
Alle materialen zijn aanwezig. Wie een naaimachine of locker heeft, 
neem hem mee! 
Namens de Micha groep 
Gerda Habing en Biny de Waard. 
 
Groene Kerk 
Tijdens kerkdiensten wordt er volop gezongen over de schepping en 
duurzaamheid. De zorg om het milieu en het klimaat begint altijd met 
een lofzang op de schepping. God is de schepper. Het leven en de 
aarde zijn geschenken, niet ons bezit. 
Op 20 april, in de kerkdienst waarin de fusie tussen de wijkgemeenten 
Emmermeer en Emmen-Zuid zijn beslag krijgt, zingt het ad hoc-koor 
over de schepping. Sytze de Vries vertaalde het “Look at the World” van 
Britse componist John Rutter. 
Het refrein gaat als volgt: 
Dank aan U, die alles hebt geschapen 
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt 
Alles wat wij delen is een zegen 
Eén groot godsgeschenk 
God prijzen en zorgen delen. We zingen over de gegeven schepping en 
we beseffen de verwaarlozing ervan. Maar hoe groot de zorgen ook 
zijn, wij kunnen er iets aan veranderen in het vertrouwen dat “Hij niet 
loslaat wat zijn hand begon”. 
Hoe kunt u een bijdrage leveren? 
Het plaatsen van een zonnepaneel kost ongeveer 500 euro. Een 
bijdrage van 1% in een zonnepaneel is dus 5 euro. 2% is 10 euro, 10% 
is 50 euro, etc. 
We vragen of u een veelvoud van 5 euro wilt over maken naar de 
rekening van de Opgang/wijkkas NL05 RABO 0373 71 90 43 o.v.v. 
zonnepanelen, of via de Scipio-app. Dat kan in één keer, maar 
wekelijks een kleine bijdrage kan ook. 
Hartelijk dank, 
Eddy Woortman 
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Een goede zondag gewenst! 
 

De PG Emmen-Zuid: 
een open gemeenschap om geloof, hoop en liefde te delen 

  
Kopij voor de Zondagsbrief s.v.p. voor woensdag 18.00 uur mailen 

naar 
zondagsbrief@emmen-zuid.nl 
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Woordeloos 

Woorden van Jezus 

gaan veertig dagen 

met ons mee 

vergezellen ons denken en doen 

veertig dagen aan één 

hechten zich 

ondanks alle uiterlijk vertoon 

aan hart en nieren 

woordeloos vormen ze 

maken het hart 

gevoelig voor vreugde 

filteren ze wat van waarde is 

het overige mag aan ons voorbij gaan 

Aukje Wijma 
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De Elisabeth is een magazine dat ingaat op actuele geloofs- en 

levensvragen van mensen van vandaag. Het biedt op persoonlijke 

manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Dat gebeurt 

in een gevarieerde mix met verhalen van mensen over hoe zij het 

geloof vertalen naar hun dagelijks leven, met informatieve 

achtergrondartikelen en reportages over relevante thema’s, een 

pastorale vragenrubriek, herkenbare columns en gedichten. Er is ook 

volop plaats voor schitterende natuurfotografie, kunst, humor, 

psychologie en duurzaam leven 

Tekst: © Elisabethbode (Aukje Wijma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 9 

 


