Protestantse wijkgemeente

PG Emmen Zuid Ichthus Emmermeer

De Verbinding

Zondagsbrief Emmen-Zuid en Ichthus
1 december 2024 — 1° Advent

Voorganger: Ds Gerben Kajim

Ouderlingen: Eddy Woortman, Betty Beukers

Diakenen: Conrad Rosie, Jan Kersten, Janine van Winden,
Jans Katerbarg, Marjan Hut, Gerrit Fleming

M.m.v.: Ichthuskoor o.l.v. Frits Vugteveen

Organist: Dirk Swama

Trompettist: Louis Luitjens

Kosters: Janny Huisman en Martha Streefland

Bloemen voor: Dhr. Sj. Keim, Nijkampenweg 177 (Ichthus)
Mw. G. Hadders Kuper, Kapelstraat 65 (Opgang)

Collectes: 1% Kerk in Actie: Werelddiaconaat, Moldavié
2¢: Wijkkas

Agenda week 49, De Opgang:

Maandag 2 dec  18.45 uur repetitie Cantorij Laudate
Dinsdag 3 dec 10.00 uur  Samen koffiedrinken
Dinsdag 3 dec 10.00 uur  Superplusgroep (zie p.5)
Dinsdag 3 dec 13.30 uur  Openinloop

Woensdag 4 dec 13.30 uur  Open inloop

Donderdag 5 dec 13.30 uur Open inloop

Agenda week 49, Ichthus:

Maandag 2 dec  19.30 uur  Ichthuskoor

Woensdag 4 dec 10.00 uur Koffie/thee & ontmoeting. Gastvrouw: lena Pals
Vrijdag 6 dec 13.30 uur Schakel bezorgen: dhr. D. Warringa
Weekkosters: dhr. H. Beukers en dhr. J. Bal

Meeleven: mw. Lidy Stuit is tijdelijk verhuisd

Mw. Lidy Stuit, wonende Nijkampenweg 97, is tijdelijk verhuisd wegens
gezondheidsproblemen naar:

Borgerhof kamer 7b, Grote Brink 2, 9531 A Borger.

Een kaartje sturen naar mw. Stuit zal ze op prijs stellen.



Orde van dienst op 1 december, 1° Adventszondag

Voor de dienst oefenen lied van de maand: NLB 449

Orgelspel

Klokgeluid en binnenkomst kerkenraad - Stilte rond de paaskaars
Ichthuskoor zingt: Come my soul

Zingen: Taize 152 (2x) ledere nacht

Bemoediging en Groet

Zingen: Taize 152 (2x) ledere nacht

Inleiding op de dienst

Gebed, met gezongen Kyrie/Christe eleison:

1e keer Kyrie eleison door Ichthuskoor

2e keer Christe eleison door allen

3e keer Kyrie eleison door allen

Zingen: Ere zij aan God de Vader: 1, 2 en 3 door Ichthuskoor, 4 door allen

Kinderen naar voren voor de kindernevendienst — Zingen projectlied

Lezen: Ruth 1: 1-22 en Ruth 4: 13-22

Zingen: NLB 449: 1, 2,3 en4

Overdenking

Zingen: Bron van Liefde: 1 en 2 Ichthuskoor, 3 allen

De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Collecte

Viering Heilig Avondmaal:

- Nodiging - Vredegroet

- Tafelgebed, tussendoor zingt het Ichthuskoor: Wohin soll ich mich wenden;
Gloria, Ehre, Ehre; en Sanctus, Heilig uit de Deutsche Messe van F. Schubert
- Viering van het Avondmaal, ondertussen zingen we:

Eet dit brood, drink de wijn (Taize)

- Zingen: Rakelings Nabij lied 88: 1 en 2

Noemen naam en zingen NLB 247: 1

Gebeden

Mededelingen

Zingen: NLB 444:1,2en 4

Zegen

Zingen: Rejoice, the Lord is King: 1 en 2 Ichthuskoor, 3 allen

Vanavond: Zang- en evangeliedienst, Kapel

Vanavond zal er weer een Zang- en evangeliedienst worden gehouden.
Traditiegetrouw zal deze dienst gehouden worden in de Kapel in Emmen.
Aanvang: 19.00 uur.

Medewerking wordt verleend door Chr. groot gemengd koor Polyphonie uit
Stadskanaal onder leiding van Ronald IIJmker. Organist: Gerwin van der Plaats.
Een ieder wordt van harte uitgenodigd!



Gang van zaken bij afkondiging overlijden vanaf de eerste zondag van het
nieuwe kerkelijk jaar (1 december)

Nu we om de veertien dagen gezamenlijke diensten hebben als gemeentes
van Ichthus en De Opgang en er gesproken wordt over samengaan van beide
gemeentes in de toekomst, is de behoefte ontstaan om de gang van zaken bij
de afkondiging van overlijden op elkaar af te stemmen. Enkele mensen van
Ichthus en De Opgang hebben daartoe een voorstel geschreven, dat door
beide kerkenraden akkoord is bevonden.

De praktijk in Ichthus is tot nu toe dat er een steen met de naam van de
overledene in de gedachtenishoek gelegd wordt en dat NLB 961 gezongen
wordt. De praktijk in De Opgang is dat er een kaarsje wordt ontstoken aan de
paaskaars, dat wordt neergezet op de gedachtenistafel bij een eventuele foto
van de overledene. Vanaf 1 december zal de afkondiging van leden van
Ichthus die overleden zijn in diensten in Ichthus plaatsvinden op de manier
zoals dat tot nu toe gebeurt. Mocht er iemand overlijden in de week dat er een
dienst is in De Opgang, dan wordt dat meegedeeld en in gebed genoemd,
maar de afkondiging vindt dus een week later plaats in Ichthus. Vanaf 1
december zal aan de afkondiging van overlijden van leden van De Opgang in
De Opgang het element van de witte steen met daarop de naam van de
overledene en het zingen van NLB 961 worden toegevoegd. Dat betekent dat
steen en lichtje samen bij de eventuele foto worden gezet en dat na een
moment van stilte NLB 961 wordt gezongen. Overledenen van beide
gemeenten worden vanaf 1 december in het gedachtenisboek van De Opgang
bijgeschreven. Heeft u vragen hierover dan kunt u die altijd stellen aan ds.
Gerben Kajim.

Gemeenteleden,

Weet u het nog? Dat mooie kleurrijke vacatureboekje dat is uitgegeven in onze
gemeente? Wellicht ergens nog in een keukenla of bij het oud papier beland,
wat erg jammer zou zijn. Want we zijn nog steeds zeer dringend op zoek om
de vacatures ingevuld te krijgen. Hoe mooi zou het zijn om samen de
gemeente gestalte te geven en uw/jouw talenten daarbij te kunnen/mogen
gebruiken!

We zijn heel dringend op zoek naar;

- Voorzitter voor de wijkkerkenraad (opgeven of aanvullende informatie vragen
kan bij Tiddo Mendelts 06-20406506)

- Contactpersonen voor diverse wijken in de Gemeente (opgeven of
aanvullende informatie bij Gerben Kajim)

- Voorzitter en secretaris Wijkraad van Kerkrentmeesters (opgeven of
aanvullende informatie bij Bert Veld 06-41047253)

- Pastorale ouderlingen (contact opnemen met Heleen Hornstra 06-15647352
of Janny Dijkstra 0591-612962)

Zijn bovenstaande vacatures niets voor jou, maar wil je toch graag iets doen
binnen de gemeente? Geef je dan op bij Esther Post (06-18328804), want er
zijn nog meer vacatures waar wij jou bij kunnen gebruiken. Van harte welkom!



Hobbygroep

Vandaag staan we, na de dienst, weer met onze f# % Hobbygroep R
verkooptafel met handgemaakte artikelen in de hal. =~ ﬂ De Opgang Lk
We hebben nog veel december-artikelen, leuk om

cadeau te geven. Onze winst gaat naar goede doelen in onze wijkgemeente.
Wij maken ook haak- en breiwerk op bestelling. Kom gerust even kijken!

Kerkasiel Kampen

Het gezin Babayants is voor ons in Emmen niet onbekend. Ze kwamen elf jaar
geleden naar Nederland en woonden na andere AZC’s de laatste acht jaar in
ons AZC aan de Wilhelmsweg naast het station Emmen Zuid.

De procedure rond hun vraag om een verblijfsvergunning heeft elf jaar(!)
geduurd en is tweemaal afgewezen. Nu dreigt dit christelijke gezin uitgezet te
worden naar Oezbekistan waar christenen door de overwegend islamitische
bevolking (90%) gediscrimineerd en vervolgd worden,.

De vier kinderen van het gezin (2,10,13 en 20 jaar) hebben natuurlijk geen
enkele binding met dat land en zijn gewone Nederlandse kinderen geworden.
Ze spreken Nederlands, hebben Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes en
zaten tot voor kort in Emmen op school, op voetbal en muziekles.

De kinderen zijn volledig verwesterd en het idee dat ze naar een streng
islamitische samenleving moeten terugkeren waar hun christelijke identiteit niet
wordt geaccepteerd is traumatisch. “Uitzetting van dit gezin is een schrijnende
situatie” staat in een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hier staan fundamentele rechten van kinderen op het spel.

Uit angst voor uitzetting heeft het gezin aangeklopt bij de kerk in Kampen.
Bert Endedijk, voorzitter van de kerkenraad, zegt: “Onze kerk respecteert de
regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar kan niet accepteren dat
kinderen daarvan het slachtoffer worden. Toen dit gezin op onze deur klopte,
hebben wij als kerkenraad unaniem besloten hen kerkasiel te verlenen. Onze
wijkgemeente De Open Hof wil de familie rust bieden en hoopt dat daardoor
ook perspectief ontstaat voor al die kinderen die zich in dezelfde situatie
bevinden”. Ds Kasper Jager van de Open Hof: “Wij doen tijdens dit kerkasiel
wat wij altijd doen: een kerkdienst, maar dan 24/7 doorlopend — zoals ook de
behoefte om gedragen te worden doorlopend is. Wij willen het gezin
bemoedigen. We bidden, zingen, zijn stil, branden een kaars.

Voorgangers uit heel het land en van alle kerken zijn gevraagd delen van deze
doorlopende kerkdienst voor hun rekening te nemen waarbij het fijn is als er
dan ook gemeenteleden aansluiten om samen mee te zingen en te bidden.

Ik heb ingetekend op het voorgangersrooster voor zondagavond 1 december
voor de periode tussen 20 en 22 uur. Als u mee wilt komen en doen dan zou
dat heel fijn zijn. En als u een instrument bespeelt voor iets solo of ter
ondersteuning bij het zingen... zeer welkom net als het voorlezen van een
mooie tekst of gedicht. De Open Hof kerk is in Kampen aan de Lelystraat 49.
En als u wel mee wilt maar dit moment schikt niet... er komen vast nog meer
gelegenheden want kerkasiel is een zaak van lange adem!

Bert Vastenburg bertvastenburg@outlook.com tel. 06 28784992
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Schrijf een brief, verander een leven

10 december is de internationale dag van de rechten van de mens.

Dan houdt Amnesty International overal in de wereld schrijfacties voor mensen
die onterecht worden gevangengezet, gemarteld of gediscrimineerd. Dit heeft
ieder jaar resultaat: vrijlating of betere behandeling van mensen.

Schrijft u ook mee? In De Opgang zijn we op 8 december aanwezig met
brieven aan autoriteiten en de betrokken mensen, en voorbeelden van mensen
die Amnesty bedanken voor de ondersteuning die ze hebben gekregen.

Wilt u de informatie digitaal, stuur dan een mail naar rr.smitd@planet.nl

Nelly Miske, Rob Smit Duijzentkunst, Hanneke Steen.

Superplus

Dinsdag 3 december is er weer Superplus. Deze keer komen de energie-
coaches van “Emmen geeft Energie” ons vertellen over energie besparen en
ons huis duurzamer maken. En wij kunnen al onze vragen daarover aan hen
stellen. “Emmen geeft Energie” is een initiatief van de gemeente en geeft
zowel advies als praktische hulp. We starten om 10 uur in de Opgang,

en sluiten zoals altijd weer af met een gezamenlijke lunch.

I.v.m. de inkopen: wil iedere vaste deelnemer die niet komt

zich uiterlijk zondagavond afmelden bij (LET OP!):

Corry-Anne en Pieter Veenhuijsen — tel. 06-39384388?

Henk van Wijk

Lopend vuurtje in december

Voor de fans van Lopend Vuurtje: op zondag 15 december is de volgende keer
(dit is dus de 3e zondag, maar dat heeft met de Sint te maken).

We gaan elke 2e zondag van de maand samen wandelen, praten en nadenken
over de tekst voor die zondag. We vertrekken steeds om 9 uur bij De Opgang.
(Volgende keer, voor in uw agenda: 12 januari).

Voor meer informatie: Marleen Vink, 643661

9 December: kerk in kerstsfeer

Vindt U het leuk om ons te komen helpen met het versieren van De Opgang?
Kerststukjes maken, en de (hoge) boom optuigen?

Zin om te helpen??? Wees welkom op 9 december om 9 uur in De Opgang.
De bloemengroep

Flyeren voor de Voedselbank

RTV-Drenthe organiseert op zaterdag 14 december a.s. de jaarlijkse actie
voor de Voedselbanken. Alle supermarkten in Emmen verlenen daaraan hun
medewerking. Het doel: zoveel mogelijk houdbare producten schenken aan
de cliénten van de Voedselbank.

Om deze actie tot een succes te maken hebben we enthousiaste mensen
nodig die één of meer uren willen flyeren in de supermarkten. De actie wordt
gehouden van 9.00 - 17.00 uur. De praktijk heeft bewezen dat de actie veel
meer opbrengt als er flyers worden uitgereikt bij binnenkomst van het
winkelend bezoek. Doet U mee? Graag opgeven bij Dick Wierenga,
wierderk@gmail.com of mobiel: 0629005195
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Bedankt allemaal!

Wat was het zwachtels breien en het GeefGoedFestival een succes!

Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt. Namen ga ik niet noemen,
want het zijn er heel veel. Maar bedankt voor het breien van zwachtels,

koffie schenken, inbrengen van spullen, verkopen van jam, de sponsoren,
voor het maken van mooie armbandjes, voor het naaien, knippen, opbouwen,
kerk leegmaken, opruimen, stoelen neerzetten, alle hulp op de zaterdag, enz.
En natuurlijk ook alle bezoekers van het GeefGoedFestival.

Zondag wordt tijldens de dienst bekend gemaakt hoeveel zwachtels er zijn
gebreid en wat het GeefGoedFestival heeft opgebracht.

Corry-Anne, Rieta, Mirte, Gerben, Pieter en Agnes

Samen koffiedrinken in Adventstijd...

In de weken in de Adventstijd willen we graag samen koffie/thee drinken bij
gemeenteleden.

De komende week bent u, tussen 10.00 en 11.00 uur welkom bij:

2 december: Corry-Anne en Pieter Veenhuijsen, Ronerbrink 44

3 december: Aly en Jans Katerbarg, Rietlandenstraat 9

4 december: Gea en Gerard Dost, Slechtvalk 30

5 december: Sonja en Roel Udema, Geuzingerbrink 92

6 december: Janny Dijkstra, Ronerbrink 88

Wilt u ook een keer mensen ontvangen?

We hebben nog nieuwe adressen nodig.

U kunt zich opgeven bij Corry-Anne (06-27236768);

Gerben (06-30546911); Heleen (06-15647352)

We hopen op mooie ontmoetingen, die beginnen bij een gastvrij adres.

# Samen verder: Uit eten met elkaar

Op 11 december gaan we weer uit eten. Dit keer gaan we naar Da Xin,
Ermerweg 85. Zij verzorgen een buffet voor ons voor € 20,50 p.p.

Lijkt het u leuk om mee te gaan en vindt u het gezellig om elkaar eens op
een andere manier te ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen?
Geef u dan op bij corry-anne@ziggo.nl of 06- 27 23 67 68

#SamenVerder Kerstlunch

De afgelopen jaren genoten mensen van De Opgang met mensen uit

de buurt van een heerlijk kerstdiner op le kerstdag.

Dit jaar willen we graag een kerstlunch organiseren op le kerstdag.

We nodigen de mensen uit vanaf 12.30 uur. Wie kan die dag helpen met
hand- en spandiensten? Wij kunnen het helaas niet alleen. Dit samenzijn
is heel waardevol voor mensen die anders alleen zijn op deze bijzondere
dag of die zich geen lekkere maaltijd kunnen veroorloven.

Komt u ons helpen om het ook dit jaar weer mogelijk te maken?
Vragen? Zoek ons op of mail naar: Etenindeopgang@gmail.com

Mirna, Leander, Marjolein
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Vandaag is de laatste dag om producten te bestellen voor de
WorldServants kerstactie

We verkopen heerlijke producten van de bakker van het Veenpark.
We bieden de volgende kerstproducten aan:

e Kerststol: Voor slechts € 8,- heeft u een kerstbrood van meer dan
1 kg. Perfect voor het ontbijt of de lunch tijdens de feestdagen.

e Appeltaart: Een smaakvolle appeltaart (zonder noten) voor € 6,-,
ideaal om te serveren bij de Koffie.

e Gevulde koeken: Heerlijke koeken, gemaakt met echte roomboter,
verkrijgbaar in zakjes van 4 stuks voor € 6,-.
Kies tussen met of zonder amandelschaafsel.

Wacht niet te lang en bestel vandaag nog, zodat u verzekerd bent van
uw heerlijke kerstproducten. U kunt de bestelling doorgeven via:
worldservantsemmen@gmail.com of via de bestellijsten die klaarliggen op
de bar.

De producten kunnen worden opgehaald op zaterdag 14 december tussen
10.00 en 12.00 uur bij De Opgang, Mantingerbrink 199.

Betaling kan via het bankrekeningnummer NL29RABO 0373 7496 51

t.n.v. Prot. Gemeente Emmen inz. World Servants, onder vermelding van
‘World Servants kerstactie’, of bij het ophalen.

Alvast bedankt voor uw steun!

De PG Emmen zoekt twee vrijwilligers/buddy’s

De Protestantse Gemeente Emmen begeleidt op dit moment vier gezinnen

die als vluchtelingen de status hebben om in Nederland te blijven.

Voor elk gezin hebben we drie buddy’s die zorgen voor, wat we noemen,
sociale begeleiding. Het gaat om hulp bij kleine dingen, zoals meegaan naar
een supermarkt, nog een keer uitleggen hoe een bankpasje werkt, zaken in

en rond het huis, maar ook een keer meegaan naar de markt, op de fiets

de omgeving verkennen of wat dan ook. Maar ook regelmatig even langs gaan
voor een kopje koffie of thee etc. etc. En dat ‘etc.’ kan echt van alles zijn.
Kortom: het gaat om zaken die officiéle instanties als Vluchtelingenwerk,
Menso en de Gemeente Emmen niet doen.

De praktijk leert dat de begeleiding soms een jaar, soms wat langer duurt.

En bij dit soort werk gebeurt het ook regelmatig dat er vriendschappen
ontstaan en die kennen natuurlijk geen eindtijd.

In december komt er een vijfde gezin naar Emmen waarvoor wij de sociale
begeleiding voor onze rekening nemen. Het gaat om een gezin uit Afghanistan.
Moeder, vader en vier kinderen, waarvan de twee oudsten ook Engels spreken.
Een eerste buddy heeft zich al aangemeld en we zoeken er nog twee.

Hebt u interesse? Meer weten? Bel dan met 06 52664763 of stuur een mail
naar kor.louissen@ziggo.nl. Mooi werk dat voldoening geeft.
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Afscheid ds. Janneke de Valk-Boerma

Met ingang van 1 januari 2025 gaat ds. Janneke de Valk met emeritaat.

De komende weken zal Janneke nog enkele afspraken plannen en daarna
nemen wij afscheid van haar.

Janneke heeft aangegeven niet een groots afscheid in een kerkdienst te willen,
maar bij voorkeur in een kleinere setting. Daarom neemt zij afscheid op

18 december a.s. tijdens de adventshijeenkomst voor senioren in Ichthus.
Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden bij Gré Venema
(venkal@ziggo.nl)

We willen Janneke niet met lege handen laten gaan. De kerkenraad zal
nadenken over een passend cadeau. Wilt u hier een bijdrage aan leveren,
dan kan dat op de volgende manieren:

- Uw financiéle bijdrage aan het cadeau kunt u overmaken naar de wijkkas
0.v.v. Cadeau ds. De Valk. (Wijkkas Emmermeer NL93RABO 0373 7191 08)
- Ook willen we iedereen vragen een kaart te schrijven voor Janneke met een
persoonlijke boodschap. Deze kaart kan ingeleverd worden bij de scriba
(Hennie Hendriks) of in de kerk (Opgang of Ichthus) of bij een van de
kerkenraadsleden. Wij zullen deze kaarten met wensen en gedachten op

18 december aan Janneke aanbieden.

Namens de kerkenraad, Gea Dost

Nieuwe predikant Emmen-Oost

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Emmen-Oost is erg blij u te
kunnen schrijven dat wij onze vacature, ontstaan door het komende vertrek
van D.E. Cazemier, hebben kunnen invullen. De vacature wordt per 1 januari
ingevuld door ds. Nielspeter Jans. Nielspeter Jans wordt aangesteld in een
tijdelijke functie van 1,5 jaar via het landelijke Mobiliteitsbureau van de PKN.
De predikant woont in Emmen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de
aanstelling afgerond en kunnen wij in een feestelijke dienst op 5 januari de
predikant verbinden aan onze gemeente.

Een gezegende zondag gewenst!

De PG Emmen Zuid wil een moderne, gastvrije, open en missionaire
kerkelijke gemeente zijn waar men geloof, hoop en liefde wil delen.
Website: www.emmen-zuid.nl
Facebook: PG Emmen Zuid
Twitter: @PGEmmenZuid

Kopij voor de Zondagsbrief s.v.p. voér woensdag 18.00 uur mailen naar
zondagshbrief@emmen-zuid.nl

PG Emmermeer Ichthus:
Kopij voor De Schakel graag voor donderdag 17.00 uur
aanleveren bij Nelleke van der Kamp
of schakel.ichthus@gmail.com
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