
 

ZONDAGSBRIEF EMMEN-ZUID 
29 september 2024  

 

Voorganger:    dhr. Peter Oosterwijk 

Ambtsdrager:       mevr. Boukelien Kersten 

Organist:               dhr. Erik van der Heide 

Kosters:                mevr. Janny Huisman en mevr. Martha Streefland 
Bloemen voor:      Dhr. J. Arkesteijn, Ronerbrink 81 
Collectes:              1e : diaconie   en   2e : kerk 

   . 
Agenda Emmen-Zuid:     (week 40 = deze week) 
Maandag: 18.45 uur  Cantorij Laudate 
Dinsdag: 10.00 uur Superplus  (Hunebedbouwers) 
  13.45 uur Open inloop 
Woensdag: 13.45 uur Open inloop 
Donderdag: 13.45 uur Open inloop 
  10.30 uur de Stiltecirkel  
 

Superplus dinsdag 1 oktober. 
Aanstaande dinsdag 1 oktober start het nieuwe seizoen van de 
Superplusgroep weer. We beginnen om 10 uur in zaal 1 in de Opgang, en 
sluiten zoals altijd weer af met een lunch. Voor ons eerste onderwerp blijven 
we dicht bij huis: Jaap Beuker, conservator van het Drents Museum komt 
vertellen over de Hunebedbouwers. Wil iedereen die niet komt dat uiterlijk 
zondagavond melden bij Douwe en Greke – tel. 616773 ? 
Henk van Wijk 
PS. Info over de Superplusgroep is te vinden op de website van de PG 
Emmen-Zuid, onder ‘Over ons’ >> ‘’Nieuws’ >> ‘Superplusgroep’. 
 

Stiltecirkel: 
Donderdag 3 oktober is er weer de Stiltecirkel in De Opgang van 10.30 - 12.00 
uur. 
Stiltecirkel vormt een waardevolle aanvulling op PioniersCafé, omdat stilte 
helpend is om je bewust te worden van wat er in je omgaat. Weet je welkom! 
Zie verder Op Weg.  
Kom je voor het eerst, meld je dan even aan: 
dinekevanoort@pgemmen.nl 0f 06-43980309 
 
Opbrengst collecten in de kerk: 
 15 sept.    in De Opgang met Ichthus   1e €  186.22    2e  € 188,37 
 22 sept.    In De Opgang met Ichthus   1e €  201,78    2e  155,40€    
Avondmaal Valkenhof  19 september     € 32.50 
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Liturgie zondag 29 september 2024   
 
 

  
Orgelspel 
Klokgelui plus stilte 
Intochtslied GT 123 vers 1 en 2 (melodie NLB 803) 
Bemoediging en Groet 
vg.: De Heer zij met u 
Allen: ook met u zij de Heer! 
vg: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
                 Drempelgebed: 
vg: O God, keer ons weer naar U toe 
Allen: en doe ons weer leven met hart en ziel. 
vg: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
Allen: en geef ons uw heil. 
vg: O Heer, hoor ons gebed 
Allen: en laat ons geroep tot u komen. Amen. 
Zingen: GT 123 vers 3 
Kort verhaal van een wijze die met zijn leerlingen stil door een bos liepen. 
Kyriëgebed 
Zingen: NLB 1005 Zoekend naar licht 1 t/m 5 
                (1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen en 5 allen) 
Kinderen naar de nevendienst zingen: “in de kerk van iedereen” 
10 geboden, komen niet zo heel vaak meer aan bod dus goed om er weer 
eens even bij stil te staan. 
Zingen DNP 119 Vers 1, 5, 11 en 43 
Gebed om de Heilige Geest. 
Lezing uit de bijbel in gewone taal: Johannes 8, 1-8, en Romeinen 7, 20-21 
Zingen DV 219 (melodie NLB 713) 
Overweging “Da’s Zonde.” 
Orgelspel 
Samenzang: Ik geloof in God de Vader SZ148 vers 1, 2 en 3 (melodie NL 
913) 
Kinderen uit de nevendienst 
Eventuele mededelingen 
Collecten (diaconie en kerk) 
Dank- en voorbeden 
Zingen: GT 145: Neem met je mee wat met woorden vertolkt is vanmorgen.                     
vers 1, 2 en 3 (melodie NLB 868) 
Zegen 
Ná de zegen zingen we NLB 883, 3 keer. 
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Schrijf mee: 
Amnesty International (AI) komt in actie voor mensen wier fundamentele 
mensenrechten worden geschonden. Machthebbers hebben er belang bij dat 
hun slachtoffers vergeten worden. Door brieven aan machthebbers, op basis 
van informatie van AI, laat u merken dat u slachtoffers niet vergeet. Daarmee 
zet u, samen met mensen wereldwijd, hen onder druk. Na de dienst kunt u 
voorbeeldbrieven meenemen om thuis zelf te schrijven. Wilt u de informatie 
digitaal, stuur dan een mail naar rr.smitd@planet.nl . Nelly Miske, Rob Smit 
Duijzentkunst, Hanneke Steen. 
 

Luiers voor Lesbos - Oktober actiemaand: 
Het idee achter de actie is heel eenvoudig: zoveel mogelijk luiers, 
billendoekjes, sudocrème, maandverband en incontinentiemateriaal inzamelen. 
Stichting Christian Refugee Relief (CRR) brengt vervolgens de ingezamelde 
producten op de plaatsen waar dit het hardst nodig is. Denk bij deze plaatsen 
bijvoorbeeld aan Griekenland, Bosnië of Servië, waar vele vluchtelingen in 
slechte omstandigheden verblijven. Of bijvoorbeeld Oekraïne of Syrië, waar 
mensen onder de constante dreiging van oorlog of geweld leven en er vele 
tekorten zijn. Juist op het gebied van hygiëne. 
 
Wat zamelen we in? 
Pakken luiers, vooral maat 4, 5 en 6; 
Pakjes billendoekjes; 
Potjes sudocrème; 
Pakjes maandverband; 
Pakken incontinentiemateriaal 
 
In de maand oktober in te leveren in De Opgang (zaal 5). Van harte bij u 
aanbevolen. Wilt u een donatie doen of heeft u een vraag? Neem dan contact 
op met Marjolein (0622908877) 
 

#SamenVerder Pannenkoekenlunch: 
Op 27 oktober gaan we samen met mensen uit de wijk pannenkoeken eten. 
Vorig jaar was dit een zeer geslaagde lunch. Ter voorbereiding vragen we 
iedereen om de komende weken iets mee te nemen: 
-Meel/Pannenkoekmix 
-Houdbare melk 
-Jam 
Er is al veel poedersuiker en stroop gedoneerd dus daar zijn we inmiddels in 
voorzien: Bedankt! In de hal van De Opgang kunt u uw donatie in het 
pannenkoekenlunch kratje achterlaten. Wat overblijft gaat naar de 
voedselbank. Al vast bedankt! 
Mirna, Janneke, Biny, Iena, Hanneke, Rob, Marjolein 
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Winterjassen inzameling: 
De zomer is voorbij, de temperaturen dalen. Wanneer je op de vlucht bent heb 
je vaak niet veel meer mee dan de kleding die je aan hebt. En op Lesbos wordt 
het snel koud. Daarom zamelen wij met Because We Carry ook dit jaar weer 
een beetje warmte in voor mensen op de vlucht: 
-Warme winterjassen (alle maten) 
-Warme schoenen (alle maten) 
-Buggy's 
-Regenlaarzen (kinderen) 
-Mutsen/wanten/sjaals (alle maten) 
We zoeken spullen die netjes en warm zijn. Donaties mogen in zaal 5 gebracht 
worden. Deze actie loopt tot 10 oktober. Voor vragen: 0622908877 of spreek 
ons even aan na de dienst: Maja, Catrien, Gerda, Marjolein 
 

LOPEND VUURTJE WEER VAN START: 
Voor de fans van Lopend Vuurtje: we gaan weer beginnen! 
We gaan elke 2e zondag van de maand samen wandelen en praten en 
nadenken over de tekst voor die zondag. We vertrekken steeds om 9 uur bij de 
Opgang. 
De eerste keer dit seizoen is op 13 oktober. 
Daarna 10 november en 15 december. 
Noteer het alvast in uw agenda. 
Voor meer informatie: Marleen Vink, 643661.  
 

Zang & Evangelie diensten 
Mede door Coronaperiode zijn er in de voorbije jaren geen Zang & Evangelie-
diensten gehouden. Met dankbaarheid kunnen we melden dat de Zang & 
Evangelie-diensten in het najaar weer zullen starten, te beginnen in oktober. 
Zoals gebruikelijk: op de eerste zondag van de maand om 19.00 uur in de 
Kapel. We hopen met deze herstart in een grote behoefte van zeer veel 
mensen te voorzien. Van harte welkom op zondag 6 oktober 2024 ! 
Medewerking zal worden verleend door het Ichthus Koor. Voorganger is: 
Dineke van Oort. 
Bestuur Stichting ‘Zang & Evangelie’. 
 

Hobbyclub: 
Op zondag 6 oktober staan we, na de dienst, weer met onze verkooptafel met 
handgemaakte artikelen in de hal. Onze winst gaat naar goede doelen in onze 
wijkgemeente. Wij maken ook haak- en breiwerk op bestelling. Kom gerust 
even kijken! 
 

Voedselbank: 
Naast de challenge graag houdbare producten als rijst, macaroni, mix/saus 
voor pasta, groente in blik of pot, koffie, thee, suiker, margarine, broodbeleg, 
maandverband. Dit wordt zeer op prijs gesteld. 
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De volgende uitgifte zijn op donderdag 10 oktober. Graag op zondag daarvoor 
inleveren of op de uitgifte dag tussen 9.00 – 10.00 uur. 
Naast etenswaren regelen we voor ouders met kleine kinderen regelmatig 
luiers. Dit betalen we met de giften die u ons geeft. De kosten van 
levensonderhoud zijn nog steeds voor onze gezinnen erg hoog, een extra 
steuntje betekent veel voor hen. 
Wilt u ons financieel steunen? Graag op rekeningnummer NL95 RABO 0373 
7371 14 t.n.v. Diaconie PG Emmen inz. Voedselbank Emmen-Zuid. 
 

Vrijwilligers gezocht voor het GeefGoedFestival 
Wie kan ons op 23 november een paar uurtjes helpen? We hebben vrijwilligers 
nodig die willen helpen met de spelletjes, spullen verkopen en met 
koffieschenken. 
Voor de 22e zoeken we mensen die willen helpen opbouwen en ook voor het 
opruimen op 23 november zijn wij nog op zoek. 
Meer informatie over het GeefGoedFestival kunt u vinden op de Scipio-App, of 
u stuurt een mail aan : GeefGoedFestival@gmail,com. Hier kunt u zich ook 
aanmelden.  
Corry-Anne, Janet, Mirte en Agnes 
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Een goede zondag gewenst! 
 

De PG Emmen-Zuid: 
een open gemeenschap om geloof, hoop en liefde te delen 

  
Kopij voor de Zondagsbrief s.v.p. voor woensdag 18.00 uur mailen naar 

zondagsbrief@emmen-zuid.nl 
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1 
Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
 
 
 
3 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
 
 
 
5 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 

 
 
2 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
 
 
 
4 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
 
 
 
6 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
 
Amen. Amen. 

 


