
  
 
    



  

 

 

 

 

  



    Hey allemaal! 

 
Wat weer super leuk dat je de startkrant leest en 
nieuwsgierig bent naar ons Jeugdwerk! 
 
Als jeugdouderling ben ik gevraagd om het 
welkomstwoordje te doen van de startkrant.  
Pfff dacht ik. ÍK?! Al snel sloeg mijn lichte paniek 
om in trots en enthousiasme en vind ik het een eer 
om ons zo mooie, gezellige en levendige jeugdwerk 
weer voor het nieuwe seizoen onder jullie aandacht 
te brengen. 
 
Want zeg nou zelf; Hoe mooi is het om met elkaar 
naar de kerk te gaan, elkaar daar te ontmoeten en 
er samen leuke en gezellige activiteiten te beleven! 
Dat kan namelijk allemaal bij ons in De Opgang. 
We hebben er een prachtige eigen ruimte genaamd 
‘@HVN’, die ergens in het nieuwe seizoen 

opgepimpt wordt, zodat het er nog gezelliger uit gaat zien. 
 
Natuurlijk zijn we super trots op al onze leiding en vrijwilligers die zich 
enthousiast elk seizoen weer inzetten voor het jeugdwerk. Met als afsluiter van 
het seizoen ons schitterende kampweekend waarvan iedereen met kleine oogjes 
en lichtelijk vermoeid weer komt. 
Enthousiast geworden?! Wil je ook op kamp volgend jaar? Blader gauw verder, 
want misschien zit er een leuke activiteit voor jou bij waar jij met jouw vriend of 
vriendin samen naar toe kan gaan       
Misschien lijkt het je ook wel heel leuk om in het nieuwe seizoen te helpen en wil 
je één van onze teams komen versterken met jouw inzet! Voel je welkom en kom 
erbij.   
 
Kortom, de startkrant is er voor iedereen die zin heeft in de gezelligheid van een 
héél leuk jeugdwerk. Ook vind je hierin alle info over de activiteiten zoals: clubs, 
jeugdkerk, kindernevendienst, huiswerk inloopmiddagen enz. 
 
Allen van harte welkom en hopelijk tot gauw! 
 
Esther Post, Jeugdouderling   
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Club Groep 3/4/5 
We hebben dit jaar wéér een mooi clubjaar gehad met de kinderen van groep 3,4,5! 
Begin van het seizoen, met de startdag, hebben we een vossenjacht gedaan. In de 
omgeving van De Opgang waren er vossen verstopt, dit was soms nog wel even zoeken. 
 
Daarna hadden we elke 2 weken op de dinsdag een clubavond. Elke keer beginnen we 
met een Bijbelverhaal! Lekker zitten op de zitzakken en luisteren naar een ´nieuw´ 
verhaal. We kletsen met elkaar hierover, maar ook over de dingen die je bezig houden… 
Ook als je je nieuwe schoenen even wilt showen       
 
Als we zijn uitgekletst, gaan we naar de knutselruimte, waar we mooie knutselwerkjes 
hebben gemaakt! Zweetbandjes voor het EK, bloemen voor Moederdag, uitsteek-
armpjes voor koningsdag en natuurlijk aan het eind spelen we het spel de 
NACHTWACHT! In plaats van knutselen, doen we ook wel eens spelletjes zoals 
flessenvoetbal en een speurtocht en zijn we op een middag naar het Aquarena 
geweest. 
 
Lijkt het je ook leuk om bij ons te komen en zit je in groep 3,4,5? Kom eens een kijkje 
nemen. Wie weet vind je het super leuk. De eerste clubavond is op dinsdag 1 oktober 
van 18.30-19.45 uur (elke 2 weken) Locatie: De Opgang, Mantingerbrink 199 
 
Groetjes de leiding 
Baukeline, Gemma, Esmee en Alice 

  

  



Club groep 6/7/8 
We beginnen altijd met een verhaal, lied of gedicht uit de Bijbel. Daarna gaan we 
samen knutselen, verven, zagen, timmeren, leuke dingen maken en samen praten over 
allerlei dingen, ook over het geloof.  
We hopen dat jij ook één keer in de twee weken bij ons op club komt. Denk er maar vast 
over na wat we kunnen gaan doen. We hebben eens in de twee weken club, op dinsdag 
avond van 18.30 uur tot 19.45 uur in De Opgang.  
 

De kosten voor het hele club seizoen zijn 20,00 euro. We sluiten het clubjaar af met 
natuurlijk een geweldig kampweekend dat ongeveer 40,00 euro kost. Dus begin alvast 
te sparen, klusjes doen thuis enz.  
 

Elk jaar zamelen we ook geld in voor het jeugdwerk en voor een goed doel. Zo kun je het 
hele jaar statiegeldflessen inleveren in De Opgang en doen we een verkoopactie. Vorig 
jaar verkochten we broden en paaseitjes tijdens de voorjaarsactie. 
 

Als je nog nooit op club geweest bent, mag je eerst twee keer komen kijken, je mag 
altijd vriendje of vriendinnetje meenemen. Wel net zo gezellig, dus kom op club. De 
eerste keer is op dinsdag 8 oktober. De andere data krijgen jullie nog. 
 

Wij zijn vrijwilligers en houden van gezelligheid en veel lol maken. 
Greetje Hoving,  Machda Huizing en Yvonne Kats. 

 
Wat is club voor tieners? 
Club voor de tieners heeft als doel om tieners op een leuke en speelse manier kennis te 
laten maken met het christelijk geloof. 
Aan de hand van een thema gaan we korte spelletjes doen, hebben we een gesprek 
hierover, leren we wat de bijbel hierover zegt en sluiten we af met weer een leuk spel. 
Ook hebben we een ‘Frietuur’. Dit is het half uurtje waarin beide groepen elkaar 
overlappen, de airfryer aangaat en het lekkers op tafel verschijnt. 
Het clubgeld voor een heel jaar is €20,- 
 
Wanneer is club? 
Ongeveer twee keer per maand is club, op de vrijdagavond. Voor tieners van 11-13 jaar 
is club van 19.30 tot 21.00. Voor tieners vanaf 14 jaar is er club van 20.30-22.00. De 
eerste clubavond staat gepland op 27 september.  
 
Kom eens langs! 
Vind je het leuk nieuwe mensen te ontmoeten, spellen te doen en ben je nieuwsgierig 
naar het christelijk geloof? Dan is club zeker iets voor jou! Je mag altijd een keer 
vrijblijvend komen kijken. 

Tieners 
 



De leiding 
Het hele seizoen is er een aantal mensen actief in het jeugdwerk. We hebben mensen 
die club geven, soos organiseren, kamp op poten zet, kindernevendienst geven én 
jeugdkerk. Maar er is goed nieuws: we hebben nog plek voor nieuwe leiding! 
 
Maak het verschil in het leven van kinderen en tieners! 
Ben jij creatief, enthousiast en heb je een passie voor het werken met kinderen of 
tieners? Doe dan mee! Samen maken we er iets leuks van voor de jeugd! 
 
Wat ga je doen? 
Je organiseert leuke activiteiten voor kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. 
Denk aan clubs, kamp, jeugdkerk, kindernevendienst of soosavonden. Je begeleidt de 
jongeren tijdens de activiteiten en zorgt voor een veilige en gezellige sfeer. Je werkt 
samen met andere vrijwilligers, je bent een aanspreekpunt voor de jongeren en biedt 
een luisterend oor.  
 
Hoeveel tijd kost het?  
Op de laatste pagina zie je wanneer de activiteiten zijn. Wanneer je clubleiding wordt, 
ben je ongeveer 15 keer aan de beurt. Wanneer je helpt bij PR@HVN (soos) of kamp, 
dan ben je minder vaak aan de beurt. Je kunt dus zelf kiezen wat bij jouw agenda past.  
 
Doe mee! 
Wil jij een steentje bijdragen aan ons mooie jeugdwerk? Vind je het leuk om samen te 
werken met enthousiaste vrijwilligers? Of wil je kijken wat bij jouw talenten past? Neem 
dan contact op met Jedidjah de Haan: Jeugdwerker@pgemmen.nl 
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Jeugdkerk 
Leuke gesprekken met iets lekkers erbij, op een interactieve manier kennis maken met 
een thema uit de Bijbel. Zo kun je ontdekken wat je van een Bijbelverhaal of een 
persoon uit de Bijbel kunt leren. 
 
De Jeugdkerk is speciaal voor tieners en vindt elke maand plaats, op zondagochtend 
vanaf 10.00 uur. We starten in september in @hvn, De Opgang. Klinkt dit goed voor jou? 
Je bent van harte welkom om eens mee te doen! 
 
Graag tot dan! 
Patrick, Leida en Henriët 
 

 

Kindernevendienst 
Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdienst 
kindernevendienst. We nemen een lantaarn mee met een kaars die is aangestoken aan 
de paaskaars. En dominee Beer gaat ook mee. 
 
Wat gaan we doen?  
We luisteren naar een bijbelverhaal. Meestal sluiten we aan bij het verhaal in de kerk. 
We praten er met elkaar over, we maken een knutsel of we doen een spel.  
Met de bovenbouw kinderen doen we wel eens een puzzel of een proefje.  
Vaak is er ook een bijpassend lied.  
 
Projecten 
Met Kerst en met Pasen hebben we een project. We gebruiken materiaal van Bijbel 
Basics en daar zit vaak ook een boekje of poster bij voor thuis. Tegen de zomervakantie 
doen we een overstapdienst voor de kinderen die van 
de basisschool naar de middelbare school gaan. Zij 
stappen dan over naar de jeugdkerk. 
 
Wanneer is er kindernevendienst? 
Elke zondag is er kindernevendienst ook 
tijdens de vakanties. 

 



Familiediensten
Een aantal keer per jaar zijn er speciale familiediensten in De Opgang. Dit zijn  
laagdrempelige kerkdiensten voor jong en oud. Familiediensten zijn vaak leuker en 
interactiever dan traditionele diensten. Dit komt door de liederen, spelletjes en 
activiteiten die kinderen aanspreken. Dit kan een leuke en boeiende manier zijn voor 
kinderen om meer te leren over het geloof. 
 
Een familiedienst is vaak een korte viering. We zingen dan bekende liederen en een 
kinderlied, zodat er met volle borst meegezongen kan worden. De preek wordt op zo’n 
manier verteld, dat dit ook voor kinderen te begrijpen is, maar ook de volwassenen 
aanspreekt. Na de viering is er tijd om actief het thema te ontdekken. Voor kinderen is 
er wat om te knutselen, een spel voor de actievelingen, een puzzeltje voor de ouders en 
een leuke speurtocht door de hele kerk.  
 
De dienst wordt afgesloten met een korte terugblik. Dan inventariseren we wat 
iedereen gedaan of gemaakt heeft. We sluiten het geheel af met een slotlied en de 
zegen. En dan is het tijd voor het leukste onderdeel: wat drinken met wat lekkers. Even 
nakeuvelen met mensen van alle leeftijden.  
 
Of een familiedienst voor jou en je gezin geschikt is, hangt natuurlijk af van je 
persoonlijke voorkeur. Als je op zoek bent naar een leuke, interactieve en 
gezinsvriendelijke dienst, dan is een familiedienst zeker het proberen waard. 
 
 

 

Kerk op Schoot
Kerk op Schoot is een speciale kerkdienst voor de allerkleinsten (0 t/m 5 jaar) en hun 
(groot)ouders/verzorgers. Het doel is om op een speelse en belevingsgerichte manier 
kennis te maken met de kerk en het geloof. 
 
Tijdens een Kerk op Schoot viering beleven de kinderen het Bijbelverhaal met alle 
zintuigen. Een deel van het Bijbelverhaal wordt verteld, dan doen ze een klein 

opdrachtje wat bij dit stukje past en tot slot wordt 
er een lied gezongen op een bekende melodie. 
Deze manier wordt herhaald, tot het hele 
Bijbelverhaal doorlopen is. 
 
Dit jaar staan de Kerk op Schoot vieringen gepland 
op 13 oktober, 12 januari en 16 maart. Zien we 
jullie dan?   



Kun jij ontdekken wat hier staat? Schrijf de eerste letter op van het 

tekeningetje en maak zo de onderstaande zin! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vlak voor de zomervakantie sluiten we met alle clubs het jaar af met een gezellig 
kampweekend. De kamplocatie verschilt per jaar, dus waar we dit jaar heen gaan is 
nog een verrassing. Afgelopen kamp zijn we naar het Tweehek in Westdorp geweest.  

Op vrijdag fietsen we met z’n allen naar de kampeerboerderij en eten we wat lekkers. 
Vaak is er een kampvuur, een avondspel of een avondwandeling. 

Op zaterdag hebben we verschillende activiteiten en spellen die vaak te maken hebben 
met een thema. Zo hadden we afgelopen kamp levend ganzenbord gedaan, wat paste 
bij het thema: “Samen staan we sterk: Teamwerk!”. De activiteiten zijn soms met alle 
groepen en soms met de basisschoolleeftijden en tieners apart. 

Ook is er altijd genoeg vrije tijd om te oefenen voor de bonte avond, spelletjes te doen 
en lekker te spelen. En natuurlijk de favoriet van velen kunnen we niet vergeten, 
namelijk de dropping! 

Op zondag beginnen we altijd samen met een leuke, interactieve jeugdkerkdienst en 
daarna nog een laatste activiteit voordat het alweer tijd is om samen naar huis te 
fietsen. Bij De Opgang sluiten we het feestelijk af met een ijsje! 

Al met al is kamp een gezellig weekend dat je niet wilt missen vol met leuke 
activiteiten, lekker eten, gezellige mensen en een fantastische tijd! 

  

Kamp 



Jeugdwerkactie 
Het Jeugdwerk verkoopt paaseitjes voor 
Zuid-Afrikaanse school 

Met groot succes hebben de tieners en 
kinderen van het jeugdwerk geld 
ingezameld voor een goed doel. Door de 
verkoop van paaseitjes in de weken voor 
Pasen is er een mooi bedrag opgehaald. 

Nog nooit heeft het jeugdwerk zoveel geld ingezameld! De helft van dit bedrag is 
bestemd voor het jeugdwerk zelf, waarmee ze leuke activiteiten kunnen organiseren. 

De andere helft van het ingezamelde geld gaat naar de Sunbeam Academy in Zuid-
Afrika. Deze christelijke school en dagopvang zet zich in om kansarme kinderen 
onderwijs en een liefdevolle omgeving te bieden, ongeacht hun achtergrond of 
financiële situatie. 

Sunbeam Academy streeft ernaar om het leergeld zo 
laag mogelijk te houden, waardoor de drempel om 
naar school te gaan aanzienlijk lager wordt. Hierdoor 
krijgen ook kinderen uit de armste gezinnen de kans 
op een betere toekomst. 

Jeugdwerker Jedidjah en haar gezin kregen de unieke 
kans om Sunbeam Academy te bezoeken en een 
donatie van het jeugdwerk te overhandigen. Wat ze 
echter niet hadden verwacht, was het zegengebed die ze terugkregen. In plaats van te 
geven, ontvingen ze onverwacht wat terug: een zegenend gebed.  

Het geld is gebruikt om de elektra in de school te vervangen en veilig te installeren. 
Nieuwe stopcontacten zijn aangelegd, een meterkast en veilige kabels, zodat het weer 
een veilige leeromgeving is voor de leerlingen. 

De actie was een groot succes 
dankzij de inzet van de kinderen 
en tieners, en de gulle giften van 
de mensen die paaseitjes 
hebben gekocht. Het Jeugdwerk 
is trots op wat ze hebben bereikt 
en dankbaar voor alle steun. 

 



  Tieners  
Jeugd 
kerk PR@HVN club 345 club 678 Speciale zondagen 

September   1       1: Openluchtdienst 
            

13-14     14 14 15: Startzondag 
  22 21        

27           

Oktober       1      
11       8  13: Kerk op Schoot 
  20    15     

25        22   

November             
8      5   10: Schoenendoos 
  17 15     12   

22      19     
        26    

December 6      3     
  15      10 15: Familiedienst 

20      17     
            

Januari             
10         12: Kerk op Schoot 
  19      14   

24      21     
     31    28   

Februari 7      4   9: Familiedienst 
         11   
  23         

28           

Maart        4    3: KND XL 
14 16      11  
     21  18    16: Kerk op Schoot 

28        25   
            

April        1   6: Familiedienst 
11 13      8   
       15     

           
            

Mei        6     
9        13   
  18    20   18: Familiedienst 

23       27    
            

Juni     6   3     
13        10   
       17     
     24  

27-29 29   27-29 27-29 27-29: Clubkamp 

Juli           6: Overstapdienst 
            



 


