Protestantse wijkgemeente

Ichthus Emmermeer

PG Emmen Zuid

De Verbinding

ZONDAGSBRIEF
EMMEN-ZUID en ICHTHUS

14 juli 2024
Voorgangers: Gerben Kajim en Heleen Hornstra
Ambtsdrager: Esther Post
Organist: Erik van der Heide
Kosters: Hannie Mansens en Janny Huisman
Bloemen voor: Ichthus- dhr. J. Bolhuis, Frielingstraat 3

De Opgang- fam. Kroeze, Zwaluwenveld 39

Collectes: 1°: Diaconie en 2°: Kerk

Ichthus Agenda:
Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, gastdames Ali van Vondel en
Anneke van Essen.

Vr: Schakel bezorgen: dhr. H. Hendriks
Weekkosters: de heren H. Beukers en J. Bal.

Komende dienst 21 juli: 10.30 uur in Ichthus, voorganger ds. G. Kajim

Koffieschenken: dhr. en mw. Post.



Liturgie zondag 14 juli 2024
Overstapdienst groep 8-ers Dian, Stijn en Jefta

Pianospel

De kerkenraad komt binnen onder het nummer: Place to be (tot 1.33)
Welkom en mededelingen door de Kerkenraad

Aansteken van de Paaskaars en stilte

Zingen: NLB 218:1,2en 3

Bemoediging en Groet

Vg: Goedemorgen, welkom allemaal

Allen: Ik met mijn verhaal en jij met jouw verhaal

Vg: Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn

Allen: Alles mag er zijn!

Vg: God, ik vraag u

Kinderen: Kom hier vandaag bij ons in groei en bloei

Vg: Wees erbij wanneer we bidden en muziek luisteren

Allen: Wij met onze verhalen

Vg: En God, u met uw verhaal

Kinderen: verteld in onze taal

Vg: Goedemorgen, welkom allemaal

Allen: Amen

Zingen: NLB 218: 4 en 5

Inleiding op de dienst met de kinderen

Gebed

We luisteren naar Turn, Turn, Turn — llse de Lange

Lezen: Prediker 3 (alternatieve vertaling) (gelezen door een van de kinderen
of ouders)

Kinderen naar voren voor de kindernevendienst — Zingen: Opwekking 539 —
Kom, nu is de tijd

Zingen: Licht lied 68 — Eb en Vloed — Melodie: NLB 912: 1, 2, 3 en 4
1. Altijd is er eb en vloed,

heel veel lafheid, ook veel moed.

Denken gaat in wit en zwart,

vreugd’ gaat hand in hand met smart.

2. Altijd is er dag en nacht,

hard bestaat niet zonder zacht.

Hier is droogte, daar is zee,

'tis veel ja, maar vaak ook nee.

3. Nu eens warmte, dan weer kou,

veel verraad, maar ook veel trouw.

Daag’lijks zon en nacht’lijks maan,

naast de waarheid ook de waan.




4. Daar de hitte, hier de vorst,

naast de overvloed veel dorst.

Altijd is er eb en vloed,

naast het kwaad ook heel veel goed.

Overdenking

Zingen: NLB 845: 1,2 en 3

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Overstapdeel:

- Inleidende woorden

- Ouders komen naar voren en spreken enkele woorden, en ontsteken de
kaars en geven hun kinderen de kaars en geschenk en gaan achter hun
kinderen staan.

- Zegen aan ouders en kinderen, door het zingen van: Hemelhoog 473: 1 (met
aangepaste tekst)

- Dan overhandiging van de bijbel en geschenk van de gemeente, afscheid
van de kindernevendienst en overgang naar de jeugdkerk

- Zingen: Namenlied op melodie van De aarde is vervuld (NLB 650)
Gebed, met daarin de bede voor de ouders en voor de kinderen
Mededelingen: oa collecte

Slotwoorden

Zingen: Rakelings Nabij lied 64: 1,2 en 3

Zegen

Zingen: Hemelhoog 73: 2

Hoe gaat het met Janneke? Deze vraag wordt regelmatig gesteld, en dat is
fijn om te horen dat er binnen onze gemeente ook aan onze voorganger
Janneke de Valk wordt gedacht. Een up te date antwoord kunnen we helaas
niet geven. Op advies van de bedrijfsarts hebben we wat afstand genomen om
Janneke de tijd te gunnen voor herstel. Die ruimte heeft ze ook nodig.

Deze week heb ik van haar een hartelijke groet ontvangen voor de gemeente.
Ze schrijft dat het soms voor uit gaat en op andere momenten weer een stap
terug. Eind augustus staat het vervolggesprek met de bedrijfsarts gepland.
Daarna zullen we ongetwijfeld horen hoe het de komende maanden zal gaan.
Laten we als gemeente rondom Janneke en Chris blijven staan en hen steunen
met onze gebeden maar ook met een kaart.

Hartelijke groeten Gea Dost

Gift Ontvangen via mevrouw Wanders van familie H. een gift van € 20,00 voor
het bloemenbusje

Opbrengst collecten in de kerk:
30 juni:  1° collecte 93.5 2¢ 70.85 Bloemen 47.00
7juli :  1°collecte 159.88 (samen met Ichthus) 2¢ 149.20
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Lieve mensen,

Begin Juni heb ik een auto-ongeluk gehad.

Na een paar spannende dagen kwam al het besef dat ik echt
spreekwoordelijke engelen op mijn schouder heb gehad.

Inmiddels ben ik thuis en gaat het langzaam beter...

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken...

Het voelt ontzettend goed dat er zoveel mensen met ons meeleven!
Bedankt voor alle manieren waarop u dat aan ons heeft laten blijken!
Bedankt ook voor het prachtige bloemstuk welke we namens de
wijkgemeente mochten ontvangen.

Het revalidatieproces zal nog even duren, maar de warmte die we op
deze manier om ons heen ervaren werkt hier zeker positief aan mee.
Hartelijke groet van Gerda en Rolf Habing

U kunt als volgt bijdragen aan de collectes

* in de collectezakken na afloop van de dienst

* via de Scipio-app, module Collecte

* per bank; het collectenummer van de PG Emmen is 3 NL15 RABO 0114
5357 36; vermeldt u daarbij: 'collecte 14 juli De Opgang'. Uw bijdrage wordt 50-
50 verdeeld over beide doelen.

Predikant Kapel

De kerkenraad van de wijkgemeente De Kapel is verheugd u allen mee te
kunnen delen dat zij voornemens is om een beroep uit te brengen op Ds. B.T.
Urgert, woonachtig in Elp. Op 3 juli jongstleden is er een gemeente-
vergadering geweest en is Ds. Urgert verkozen. We hopen dat we na de
zomervakantie ds. Urgert zullen kunnen bevestigen als part-time ( 60 %)
predikant. Via de Zondagsbrieven zullen we u op de hoogte houden.
Hartelijke groeten, Frea Hospers (voorz. Kapel).

Gezocht: maatje! Een tijdje
geleden ontmoette ik een aardige man van 51 jaar, die behoefte heeft aan een
praatje, een wandeling, een spelletje, kortom aan sociaal contact. Hij is
slechthorend, maar kan prima €én op €én communiceren. Uit zichzelf vindt hij
het moeilijk om contact te leggen. Hij wordt ondersteund vanuit 's
Heerenloo/De Noorderbrug en woont zelfstandig, maar hij zou het heel leuk
vinden om daarnaast een soort maatje te hebben, die af en toe hem wil
bezoeken of andersom. Zelf noemde hij al dat het mes aan twee kanten kan
snijden. Hij is dan ook gelijk een maatje voor die ander. Wie zou voor deze
aardige man een maatje willen zijn en een keer kennis willen maken om te
kijken of het klikt? Dan kunt u contact opnemen met Gerben Kajim,
g.c.kajim@hetnet.nl, 06 30546911



#SamenVerder:7x7 BBQ-en op 17 juli

Als #SamenVerder organiseren we weer een 7x7 barbecue avond!. En wel op
woensdag 17 juli. We zoeken dus 7 huizen waar 7 mensen welkom zijn om te
komen barbecueén. Meld je dus aan als je een van die huizen wil zijn, waar 7
mensen welkom zijn! En meld je aan als je een van die 49 mensen wil zijn die
op 17 juli ergens barbecueén met elkaar. Geef bij de aanmelding dan ook door
of je vegetarisch eet. We gaan kijken hoe ver we komen. Na opgave krijgen
jullie vanzelf te horen wie er komen eten en waar je eet. De kosten delen we
met elkaar en de inkopen verzorgen wij ook. Doe allemaal mee! Je kunt je nog
aanmelden tot uiterlijk zondag 14 juli bij Gerben Kajim (06 30546911;
g.c.kajim@hetnet.nl) of Corry-Anne Veenhuijsen ( 06- 27236768 ;corry-
anne@ziggo.nl)

Na de dienst: schrijfactie Amnesty International

Deze maand worden we gevraagd brieven te schrijven voor Tofig Yagubulu. Hij
is een Azerbeidzjaanse oppositieleider en criticus van de regering. In
december 2023 werd hij opgepakt. Sindsdien zit hij vast. Hij wordt beschuldigd
van valsheid in geschrifte en fraude. Dit zijn verzonnen aanklachten, bedoeld
om hem de mond te snoeren. Hij wordt al meer dan 10 jaar lastig gevallen,
opgepakt en mishandeld vanwege zijn politiek activisme en kritiek op de
regering. Ook zijn er voorbeeldbrieven voor Anacleta Micha Ndong uit
Equatoriaal Guinea en voor Steven Donziger milieuactivist in de VS.

Schrijft u ook naar de machthebbers met het verzoek om onrecht te stoppen?
Uw brief maakt het verschil. U
vindt de voorbeeldbrieven in de hal van de kerk bij de uitgang. U kunt de
brieven ook digitaal ontvangen door een mail te sturen naar nellymiske@live.nl
Hanneke Steen, Rob Smit Duijzentkunst en Nelly Miske

Juli “Zomerlicht, de glimlach van de bron’Workshop intuitief schilderen.
Schilderen kent vele vormen en manieren. Je kunt iets na schilderen of in-
schilderen. Maar er is ook een vorm die intuitief schilderen heet. Hierbij laat je
je leiden door een beeld, muziek of, in ons geval, een lied. Door het lied een
aantal keren te horen komt er vanzelf een beeld in je op, of wie weet alleen
maar kleuren. Wanner het je lukt om daar niet te veel over na te denken, maar
je te laten leiden door wat je hart je ingeeft, kun je ontspannen het penseel zijn
werk laten doen.

Een mooie workshop die je stimuleert om voeling te houden met wat gaande is
in en om je heen. Maar die vooral een mooie ontmoeting in de zomer wil zijn!
Je hoeft geen ervaring te hebben met schilderen en ook niets mee te
nemen. Ik zorg voor koffie/thee en de materialen die nodig zijn. Aan het eind
van de workshop neem je je eigen werk mee naar huis. Aanmelden

bij: dinekevanoort@pgemmen.nl of 06-439800309

Donderdag 25 juli 14.00 — 16.00 uur De Opgang
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De PG Emmen-Zuid:
een open gemeenschap om geloof, hoop en liefde te delen
Website: www.emmen-zuid.nl; Facebook: PG Emmen Zuid
Twitter: @PGEmmenZuid

Kopij voor de Zondagsbrief s.v.p. voor woensdag 18.00 uur (4 sept.)
mailen naar zondagsbrief@emmen-zuid.nl

De volgende Zondagsbrief verschijnt in De Opgang
8 september 2024.!!!

Ichthus:

Kopij voor de Schakel van zondag (21 juli) graag inleveren voor woensdag
18.00 uur Schakel.ichthus@gmail.com (dit i.v.m. gezamenlijke dienst, De
Opgang, Kapel en Ichthus.)

(0591-618687 of schakel.ichthus@gmail.com)
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OPENLUCHTDIENST

Protestantse Gemeente Emmen .

¥ 2ie, i 2ie,
wal jij.?

De Protestantse gemeente Emmen nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse
Openluchtdienst in het Rensenpark!

Dit keer op dezelfde plek als vorig jaar, het veld dat vroeger de Zuid-Ameri-
kaanse Vogeltuin was, bij de rotsen.

De dienst is op 1 september 2024 en start om 10.00 uur met een interactieve
opening. De viering begint om 10.30 uur.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Laus Deo.

Het geheel is voorbereid door een team uit alle wijkgemeenten van de PG
Emmen en met Door-Elske Cazemier en Gerben Kajim.

Richtingwijzers wijzen u de weg vanaf de ingang Sterrenkamp,

tegenover de Bethelkerk.

Het is een dienst voor het hele gezin; er is oppas voor de jongsten,
kindernevendienst en jeugdkerk voor de tieners.

Na afloop nodigen we u uit voor koffie, thee of limonade met koek.

Bij slecht weer is de dienst in De Opgang. De beslissing hierover wordt
vrijdag 30 augustus vanaf 12.00 uur bekend gemaakt via de website
www.pgemmen.nl. Van harte welkom!




Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,

maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.

Amen. Amen.



